Memento nostri Domine — Taizé

"This song expresses the intense meditation of a believer contemplating Jesus on the cross." (br.
Robert, 1978)
music: J. Berthier (1978)

1.

Contemplemos a Jesus el Sefior por la dicha que le' estaba desermada sobre llevé la cruz
desdefiando su deshonra.

Memento nostri Domine.

2.

O Jésus Christ, Roi de gloire, né dans I"humilité pour confondre les puissants et pour élever
les humbles.

Du hast unter uns gelebt, die Krankheit geheilt, den Armen die freue Botschaft gebracht und
den Gefangenen die Freiheit.

Toi qui es venu pour faire tomber les chaines de tous les esclavages, ami des humbles, pain
des coeurs affamés.

Jesus, you came into the world to serve and to lay down your life, you had nowhere to lay
your head, you were betrayed for money, dragged before Pilate and nailed to the cross.
Jésus, Seigneur de I'univers par ta resurrection d’entre les morts, toujours vivant pour
intercéder aupres de ton Pére et notre Pere.

Vertaling Nederlands

1.

Laat ons stil staan bij Jezus, de Heer: in de plaats van de vreugde die voor hem voorzien was,
heeft hij het kruis doorstaan, en diens schande genegeerd.

Gedenk ons, Heer.

2.

3.

4.

Oh Jezus Christus, Koning van heerlijkheid, geborden in alle nederigheid om de machtigen te
verwarren en de nederigen te verheffen.

Jij hebt onder ons geleefd, de zieken genezen, aan de armen de goede boodschap gebracht,
en aan de gevangenen de vrijheid.

Jij bent gekomen om de kettingen van alle slavernijen los te maken, vriend van de kleinen,
brood voor de hongerige zielen.

Jezus, jij kwam in de wereld om te dienen en je leven neer te leggen, je had geen enkele
plaats om je hoofd neer te leggen, je werd verraden voor geld, voor Pilatus gesleept en op
het kruis genageld.

Jezus, Heer van het heelal door jouw verrijzenis uit de doden, altijd levend om voor te
spreken bij jouw Vader en onze Vader.

Translation English

1.

Let us think on Jesus the Lord : instead of the joy meant for him he endured the cross,
ignoring its disgrace.

Remember us, Lord.

2.

O Jesus Christ, the King of glory, you were born in humility to confound the proud and to
raise the humble.

You lived among us, healing the sick, proclaiming the good news to the poor, and freedom to
prisoners.

You came to lose the chains of every kind of slavery, friend the lowly, bread of hungry souls.
Jesus, you came into the world to serve and to lay down your life you had nowhere to lay
your head, you were betrayed for money, dragged before Pilate and nailed to the cross.
Jesus, by your resurrection from the dead, you are Lord of all the worlds alive for ever to
intercede with your Father and ours.



